
















Wat de Laan van Meerdervoort in Den 
Haag is, is de Hoogstraat in Rotterdam. 
Lang en druk, héél lang en héél erg druk! 
Maar aan de Hoogstraat in Rotterdam, 
ergens aan het einde of het begin, het is 
maar waar je begint, in ieder geval vlak-
bij Coolblue, zit sinds kort het enige café 
waar ik niet welkom ben: AdemInn. Voor 
AdemInn ben ik een ‘Persona non Grata’, 
te oud en (te) grijs. 

AdemInn vind je niet in de buurt van de 
Koopgoot of de Binnenweg. Het is ver 
weg van de Action of van welke Prijs-
mepper dan ook. AdemInn is een oase van 
rust in de heerlijkheid Roterodamensis!

Ik ben er geweest, ik ben er gaan zitten. 
Ik wilde weleens weten waarom de volge-
lingen van Dominicus de Guzman daar 
op inzetten nadat ze hun laatste parochie-
kerk van Rotterdam aan de bisschop heb-
ben teruggegeven.

AdemInn! Ik ben er stiekem naar binnen 
geslopen, zonder haarspoeling of Botox-
behandeling! Ik mocht naar binnen, werd 
vriendelijk welkom geheten, deed keurig 

mijn mobieltje in de kluis en mocht kie-
zen uit twee soorten slow koffie. AdemInn 
voelde op die koude winterdag als een 
warm donzen dekbed. Een plek waar vra-
gen vrágen mogen zijn. Zelfs de vraag 
waarmee ik welkom werd geheten: ‘Wat 
kom jij doen?’

AdemInn! Ik ben er gaan zitten, de ruimte 
op me in laten werken, de titels van de 
boeken bekeken, de mensen begluurd, de 
decoraties aan de muren op waarde ge-
schat. AdemInn maakt waar wat ze op 
hun website schrijven:

AdemInn is vooral een plek om je even terug 
te kunnen trekken uit de hectiek van alle 
dag. Bij ons is het lekker stil, doen we het 
vooral rustig aan en ben je even unplugged. 
Zelfs de koffie die we schenken druppelt rus-
tig in het kopje. Zet je mobieltje uit en laad 
jezélf op. Even rustig in- en uitademen.

De folders lees ik aandachtig. De agenda 
maakt me nieuwsgierig: ’De grote levens-
vragenshow, Monday Morning Mindful-
ness, de leesgroep voor 20’ers en 30’ers. 
Het is allemaal niet aan mij besteed: of ik 
ben te oud, of aan het werk of de activi-
teit is op een tijdstip dat ik nog in bed 
lig….

AdemInn doet iets met me. Genietend van 
de ‘Slow coffee’ kom ik tot rust, de stilte 
om me heen doet me goed, ontstaat er in 
mij als vanzelf de ruimte voor vragen, 
vragen die als vraag al genoeg zijn. 

AdemInn heeft mijn sympathie. Het doet 
me denken aan de ruimte die ik kreeg, 
toen ik zo oud was �~, om mijn vragen te 
stellen. Vragen die vragen mochten zijn, 
zonder dat er zo nodig een antwoord 
moest klinken. Ik voel dankbaarheid voor 
de ruimte die mij geschonken werd om te 
zoeken in de richting van een mogelijk 
antwoord. Maar de stilte van AdemInn 
maakt me ook verdrietig dat iets wat zo 
gewoon was en zou moeten zijn vandaag 
de dag zo opvallend is.

AdemInn weet zich goed te verkopen: 
Facebook, Twitter, een goede website, 
het is er allemaal! Net zoals de boeken die 
je helpen bij de zoektocht in je leven, 
stuk voor stuk boeken met een hoofdlet-
ter. De grote theologen en filosofen, de 
denkers en schrijvers van vandaag staan 
hand in hand en schouder aan schouder. 
Echt richting wordt er niet gewezen ten-
zij door de stille aanwezigheid van 
Dominicus zelf. Deze zoeker naar waar-
heid wijst op zijn minst de richting van 
een mogelijk antwoord.

AdemInn vind je op Hoogstraat 27a, 3011 PD 

Rotterdam. De Hoogsstraat is een straat met 

nieuwe en ongebruikelijke winkelconcepten. 

AdemInn bevindt zich op 5 minuten loop-

afstand van de Markt-hal, bibliotheek en de 

Laurenskerk.

www.ademinn.nu

Bouwen aan de stad
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